
Gebedsavond dinsdag 23 januari 2024 

 

Welkom 

Zingen: Op toonhoogte 344 

Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel. 
Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel. 
Wij aanbidden U, Heer. 
U komt toe alle lof en eer. 
O, Heer, wij prijzen uw naam! 
 
Voor uw woord van genade, dank U wel. 
Voor uw woord van genade, dank U wel. 
Heer, U maakte ons vrij. 
In uw kracht overwinnen wij. 
O, Heer, wij prijzen uw naam! 
 
Wij aanbidden U, Jezus, Zoon van God. 
Wij aanbidden U, Jezus, Zoon van God. 
Vul ons hart voor altijd, 
met uw liefde en heerlijkheid. 
O, Heer, wij prijzen uw naam! 

U bent heilig, heilig, heilig Heer. 
U bent heilig, heilig, heilig Heer. 
Machtig God, zie ons staan, 
neem ons lied als een lofzang aan. 
O, Heer, wij prijzen uw naam! 
 
Maranatha, Heer Jezus, kom terug. 
Maranatha, Heer Jezus, kom terug. 
Wij verwachten U, Heer. 
Hoor wij bidden: Kom haastig weer! 
O, Heer, wij prijzen uw naam! 



Gebed 

 

Schriftlezing:Psalm 119: 57 - 63 
 
57 De HEERE is mijn deel, ik heb gezegd 
dat ik Uw woorden in acht zal nemen. 
58 Ik heb met heel mijn hart getracht Uw aangezicht gunstig 
te stemmen; 
wees mij genadig overeenkomstig Uw belofte. 
59 Ik heb mijn wegen overdacht, 
en mijn voeten gekeerd naar Uw getuigenissen. 
60 Ik heb mij gehaast en niet geaarzeld 
Uw geboden in acht te nemen. 
61 Benden goddelozen hebben mij omringd, 
toch heb ik Uw wet niet vergeten. 
62 Midden in de nacht sta ik op 
om U te loven voor Uw rechtvaardige bepalingen. 
63 Ik ben een metgezel van allen die U vrezen 
en die Uw bevelen in acht nemen. 

 

Zingen: Op Toonhoogte 505 

Here, maak mij uw wegen bekend 
en toon mij de weg, die goed is voor mij. 
O, Here, maak mij uw wegen bekend 
en toon mij de weg, die goed is voor mij. 
 
Want U bent mijn God, de enige God. 
Ja, U bent mijn God, de enige God. 
 
Laat mij zien (Laat mij zien) 
wat U wilt (wat u wilt) 
door uw Woord, (door uw woord) 
door uw Geest. (door uw Geest) 



Here, maak mij uw wegen bekend 
en toon mij de weg, die goed is voor mij. 
O, Here, maak mij uw wegen bekend 
en toon mij de weg, die goed is voor mij. 
 
Want U bent mijn God, de enige God. 
Ja, U bent mijn God, de enige God. 
 
Laat mij zien (Laat mij zien) 
wat U wilt (wat u wilt) 
door uw Woord, (door uw woord) 
door uw Geest (door uw Geest) Dank U, Heer 

Schriftlezing: Romeinen 13: 8 - 10 
 
Liefde tot de naaste 
 
8 Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want 
wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. 
9 Want dit: U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u 
zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet 
begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord 
samengevat, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als 
uzelf. 
10 De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde 
de vervulling van de wet. 

Overdenking 

Zingen: Weerklank264 

Ik wil jou van harte dienen 
en als Christus voor je zijn. 
Bid dat ik genade vind, dat 
jij het ook voor mij kunt zijn. 
 
 



Wij zijn onderweg als pelgrims, 
vinden bij elkaar houvast. 
Naast elkaar als broers en zusters, 
dragen wij elkanders last. 
 
Ik zal Christus' licht ontsteken 
als het duister jou omvangt. 
Ik zal jou van vrede spreken 
waar je hart naar heeft verlangd. 
 
Ik zal blij zijn als jij blij bent, 
huilen om jouw droefenis, 
al mijn leeftocht met je delen 
tot de reis ten einde is. 

Dan zal het volmaakte komen 
als wij zingend voor Hem staan. 
Als wij Christus' weg van liefde 
en van lijden zijn gegaan. 

Zingen: Sela - Mag ik jou tot zegen zijn 
 
Mag ik jou tot zegen zijn, 
naast je lopen op de reis? 
Samen achter Jezus aan, 
gaan waar Hij ons wijst. 
Laat ons delen in zijn liefde, 
voor elkaar de minste zijn. 
Met elkaar het leven vieren, 
uitzien naar het koninkrijk. 
 
Mag ik jou tot zegen zijn, 
jou aanvaarden zoals Hij? 
Zoeken naar verbondenheid, 
dwars door alle strijd. 
Laat ons wijze woorden spreken, 



zwijgen als dat nodig is. 
Met elkaar een voorbeeld geven, 
leven als getuigenis. 

Laten wij tot zegen zijn 
voor de mensen om ons heen. 
Vol van liefde zoals Hij, 
open en gastvrij. 
Laat ons delen, laat ons geven, 
geven wat de ander mist. 
Elke stap is vol van leven, 
omdat Jezus bij ons is. 


